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NIEUWS  
 
Maandag steken we het 2de kaarsje van de adventskrans aan. We kijken uit naar het feest van de geboorte van 
Jezus.  
 
Je mag al op zoek gaan naar een kerstcadeautje van € 5.                                                                      In 
het weekbriefzakje vind je de naam van de kleuter voor wie je mag kopen.                              Breng het cadeautje 
tegen dinsdag 14 december mee. Zet je naam erop en ook voor wie het is. 
Alvast bedankt!   
 
Nieuws KD 1 
 
Maandag krijgen we bezoek van Sint en Piet. Benieuwd wat ze voor ons hebben meegebracht en of ze onze zelfgemaakte speculaas ook 
lekker vinden? 
Daarna kan de Sint met zijn gevolg weer terug naar Spanje  vertrekken. Wij wuiven hem uit en laten die drukte achter ons.  
 

 
We dompelen ons onder in de rustige sfeer van Kerstmis.  
We maken het gezellig in onze klas en zetten de kerstboom met kerstballen 
en lichtjes.  
Ook het verhaal van de geboorte van Jezus leren we kennen. 
 
    Warme groetjes, juf Karen 
 

 
Nieuws KD 2 
 
Sinterklaas heeft allerlei leuke dingen achtergelaten voor ons waar we eens rustig naar gaan kijken. 
Het nieuwe speelgoed wordt zeker uitgetest! 
 
We gaan stilletjes over naar Kerstmis. Lichtjes brengen wat sfeer in onze klas. We gaan wat 
leren over licht en donker en ontdekken het geboorteverhaal van Jezus.  
 
Dinsdag vieren we de verjaardag van Sem, hij wordt 4 jaar! De hele dag staat hij centraal en 
doen we allemaal leuke dingen.   
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Basisscho

Lieve groetjes, juf Tasha 
 
 
Nieuws KD 3 
 
Maandag is het eindelijk zo ver!  Sint en Piet komen op bezoek in onze klas!  Wat zijn we benieuwd!  
Zou Sinterklaas onze zelfgemaakte marsepein, die we voor zijn verjaardag gemaakt hebben, ook lekker 
vinden?   
We hebben alvast een leuke dans en veel liedjes geoefend om Sinterklaas mee te verrassen op zijn 
verjaardag!  
Na hun bezoek genieten van het nieuwe speelgoed en zijn we sint en piet dankbaar voor hun geschenken. 
 
Op dinsdag zetten we onze verjaardagsstoel alweer klaar in onze zithoek.  Die dag mag Millo erop plaats nemen want 
hij wordt op woensdag al 5 jaar!  Hiep hiep hoera voor Millo! 

 
Daarna brengen we letterlijk en figuurlijk “lichtpuntjes” in onze klas.  We zetten de kerstboom en 
maken het alvast gezellig.   We gaan samen verder op stap richting Kerstmis en steken de tweede kaars 
van onze adventskrans aan.                                                                                      
 
 

Maandag mogen jullie een voorwerp meebrengen dat begint met de letter “Mm”. 
 
Genietende groetjes, juf Liesbeth 
 
 


