
  

 

  

           

 
NIEUWS  
We steken het eerste kaarsje aan van de adventskrans, we kijken uit naar het feest 
van Kerstmis en staan stil bij deze tijd van vreugde en hoop. 
 
 
Nieuws KD 1 
We genieten nog heel de week van het Sintgebeuren en maken ook iets lekkers klaar. 
 
Vrijdag zetten we ons ‘schoentje’ (zelfgemaakte stoomboot) klaar  voor de Sint en mogen jullie een verrassing meenemen: een drankje voor de Sint of Zwarte 
Piet, een wortel of suikerklontje voor het paard,… Je ziet maar! Verras de Sint! 
 
   Spannende groetjes, juf Karen 
 
Nieuws KD 2 

 
Sinterklaas komt nu echt bijna naar onze school… we tellen de dagen verder af. 
We bereiden ons voor op zijn komst en komen Sinteressante dingen te weten. 
 
Vrijdag mag je een schoen en iets lekkers voor Sint, Piet of Slechtweervandaag meebrengen.  
Hopelijk rijdt hij ons klasje niet stilletjes voorbij...  
Ongeduldige groetjes, juf Sarah 
 

 
Nieuws KD 3 

We tellen samen verder af naar de verjaardag van de Sint.  We gaan dansen en zingen, knutselen en springen.  
Want we ontdekken dat Sinterklaas onze help heel erg nodig heeft!  Rikki heeft alvast de eerste stap gezet! 
 
Vrijdag mogen jullie allemaal iets lekkers meebrengen: een drankje voor Sinterklaas of Zwarte Piet, een lekkere zoete 
wortel of een suikerklontje voor Slechtweervandaag,…  Dit stoppen we vrijdagavond allemaal in onze zelfgemaakte 
schoen die we bij onze schoorsteen zetten.  Hopelijk vinden de Sint, Zwarte Piet en Slechtweervandaag de weg 
naar ons klasje! 
 
Spannende groetjes, juf Liesbeth 
 
Maandag mogen jullie ook nog een voorwerp meebrengen dat begint met de letter “Ll”. 

 

 


